ertellen

Ga je er echt voor?

Lucas 14:25-33

Vertelling 4-7 jaar

Het allerbelangrijkst

Jezus loopt door de straten.

Veel mensen gaan met hem mee.
Onderweg praten ze, of ze zingen een lied.

Als ze een tijdje gelopen hebben, staan ze even stil, of ze gaan zitten in het gras. Dan

vertelt Jezus een verhaal.
Vandaag heeft Jezus een verhaal verteld over een feest.

Het moest een groot feest worden, maar de mensen wilden niet komen.
‘We hebben iets anders te doen’, zeiden ze. ‘Dat vinden wij belangrijker.’

‘Voor de man van het feest was het niet leuk dat de mensen niet wilden komen’, vertelt

Jezus. ‘Hij vroeg maar gauw andere mensen, die wél wilden komen.

En weten jullie?

Voor God is het net zo, als mensen Hem niet belangrijk vinden. Dan voelt God zich

net zoals de man van dit feest.’

Jezus kijkt de kring rond. ‘Als je bij Mij en bij God wilt horen, dan is dat iets heel
belangrijks’, zegt Hij. ‘Het is belangrijker dan een feest en belangrijker dan mooie
spullen. Misschien is het zelfs belangrijker dan je familie en belangrijker dan je eigen
leven. Daarom moet je er goed over nadenken als je met Mij meegaat.’

Even is het stil. Dan zegt iemand: ‘Nadenken? Nou, ik hoef echt niet na te denken

hoor. Ik weet toch al dat ik met Jou mee wil gaan, Jezus!’

Jezus glimlacht. ‘Dat is fijn’, zegt Hij. ‘Maar denk eens aan iemand die... een toren
gaat bouwen. Zo iemand denkt eerst heel goed na: hoeveel stenen hij nodig heeft, en
hoeveel werk het is... en dan begint hij pas. Zo is het ook als je bij mij en bij God wil
horen. Dan denk je eerst goed na wat het allemaal betekent. En dan... dan begin je

aan iets moois!’

Jezus staat op. ‘Kom’, zegt Hij. ‘We gaan weer verder.’

De mensen staan ook op. Ze gaan onderweg nog even nadenken. Maar eigenlijk weten

ze het al. Zij willen bij Jezus horen!
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Werkvormen

4-7 jaar

Py Gesprek: Jezus vertelde eerst over
een feest waar niemand wilde
komen. De mensen vonden iets

anders belangrijker. Hoe voelt dat voor degene

die het feest geeft?

Waar moeten mensen over nadenken als ze

met Jezus meegaan? Waarom is dat belangrijk?

Welke dingen vind jij zelf belangrijk? Waarom?

Spel: Laat de kinderen vijf voorwerpen

zoeken die ze kunnen tillen. Ze lopen in

een rij achter de leiding aan en mogen
elke keer op een teken één van de voorwerpen
‘achterlaten’. Wordt het volgen daardoor

steeds gemakkelijker?

Spel: Vraag de kinderen om te gaan
staan. Geef ze elke keer een situatie die
eindigt met de vraag: ‘Ga je ervoor?’ Is
het antwoord daarop ‘Ja’ dan blijven ze staan.
Is het antwoord ‘nee’ dan gaan ze zitten. Vraag
een paar kinderen hun keuze toe te lichten.
Voorbeelden:
Springen van de hoge duikplank; ga je ervoor?
Aardig doen tegen iedereen die je ontmoet;
ga je ervoor?
Een popster worden; ga je ervoor?
Je allerliefste knuffel weggeven; ga je ervoor?

Enzovoort.

Creatief: Laat de kinderen samen

een toren bouwen op allerlei soorten

ondergrond (zand, tapijt, stenen,
enzovoort). Welke houdt het beste? Hebben
ze dat ook eerst uitgetest op één of andere

manier of het erover gehad?



